
DE RIJDENDE GRENSRECHTER 

EEN LUCHTIGE FILM OVER DE GRENSSTREEK EN 

GRENSPALEN IN ZEEUWS-VLAANDEREN 

naar een idee van Leen Muller  

 

Met in de hoofdrol Theo van Esbroek 

als Theo de Rechter 

Regie, opname en montage Leen Muller 

Een luchtige film, met verassende optredens van o.a. provinciale en lokale 

prominenten! Vanzelfsprekend begint de film in de Hertogin Hedwigepolder, bij 

grenspaal 269A en vervolgens gaan we langs de grens naar het Westen van ons 

mooie Zeeuws-Vlaanderen                                                                           

Deze (amateur)film zal worden vertoond op zaterdag 17 januari 's middags in Restaurant  

"De Baeckermat" te Westdorpe tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van het actiecomité  

"Red onze Polders" (duur 75 minuten) 

    

 

 

 


